
 

Themadienst 21/09/2025 

De Heilige Geest
Cock Kroon 

(Kerkelijk Werker Herv. Maranathakerk Lunteren) 

Muziekgroep 



Welkomstpraatje  

Zingen: Met open armen – Schrijvers voor gerechtigheid 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
  
Kom, als je moe bent van je vlucht.  
Hier ben je veilig, hier is rust.  
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien.             
Met open armen word je ontvangen. 
                 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
  
Kom met je leegte en je angst.  
Hier word je liefdevol omarmd.  
Kom maar, als niemand je verstaat.  
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 

Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Aanvangstekst:  
Jezus zegt: ‘Die (de Heilige Geest) zal Mij verheerlijken, want Hij zal het 
uit het Mijne nemen en het u verkondigen’ (Johannes 16:14). 



Zingen: Geest van hierboven (OTH 136) 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

Zingen van de geloofsbelijdenis (OTH 193) 
Ik geloof in God de Vader, 
Schepper, die de schepping draagt. 
In zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd, 
aan het kruis de wereld redde, 
onze zonden op zich nam. 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand. 
 
Jezus, Hij is Heer, ) 
Hij is Heer. )4x 
Naam aller namen, 
naam aller namen. 
 
Ik geloof in God de Trooster, 
gaven van de heil'ge Geest, 
die Gods woord aan ons bevestigt: 
gaat en predikt en geneest. 



Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan. 
Dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt zijn naam: 
 
Jezus, U bent Heer, ) 
U bent Heer. )4x 
Naam aller namen, 
naam aller namen. 

Zingen: Kom, Heilige Geest (OTH 137) 
Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon. 

Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon. 
  
Kom, o Heilige Geest, 
wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil’ge Geest kom nu. 

Gebed 

Schriftlezingen: Handelingen 7:54-60 en Romeinen 12:14-21. 

De steniging van Stefanus 
54 Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te 
knarsetanden. 55 Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn 
blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan 
Gods rechterhand stond, 56 en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de 
Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ 57 Maar ze 
schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en 
stormden met zijn allen op hem af. 58 Ze dreven hem de stad uit om hem 
te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij de 
jongeman die Saulus heette. 59Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij 
uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ 60Hij viel op zijn knieën en riep 
luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden 
stierf hij.  



Leef volgens de wil van God 
14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15Wees blij met wie 
zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16Wees eensgezind; 
wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet 
af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar 
probeer voor alle mensen het goede te doen. 18Stel, voor zover het in 
uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 
19Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw 
wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij 
om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger 
heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te 
drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet 
overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Zingen: Weerklank lied 385: 1, 2 en 4 

1. Heil’ge Geest, die kwam van boven 
en die nu in mij ook woont, 
U bent God, mag ik geloven, 
met de Vader en de Zoon. 
U bent God, U bent God, 
U bent echt en eeuwig God. 

2. Heil’ge Geest, U bent gegeven 
ook aan mij als lid der kerk. 
U vernieuwt, voltooit mijn leven, 
doet in mijn hart stil uw werk. 
Ook in mij, ook in mij, 
U werkt altijd ook in mij. 

4. Heil’ge Geest, U doet mij delen 
in het heil dat Christus biedt. 
Gaven groot en gaven vele, 
rijker leven is er niet. 
U deelt uit, U deelt uit, 
U deelt al uw gaven uit 

Verkondiging met als thema: 

“Vol van de Heilige Geest” 



Zingen: Psalm 17 : 3, 4, 8 (Oude Berijming) 
Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt, 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 

Maak Uwe weldaân wonderbaar, 
Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden 
Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, 
En hen beschermt in 't grootst gevaar. 
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 
Bewaar m' als d' appel van het oog; 
Wil mij met Uwe vleuglen dekken. 

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!) 
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld. 

Dankgebed en voorbede 

Collecte – Laat ons samen één zijn – Sela 
Heer, U bent één: El Elohim, 
als God de Vader, Zoon en Geest. 
U laat volmaakte eenheid zien, 
die er altijd is geweest. 
  
Drieënig God, U maakt ons één, 
als kerk die van vergeving leeft. 
U brengt ons samen, U alleen, 
door de eenheid van de Geest. 
  
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 
  



Niemand is minder, niemand meer; 
wij zijn gegeven aan elkaar 
door Jezus Christus onze Heer, 
die ons lief heeft en aanvaardt. 

Zingen (themalied): Heer, U bent mijn leven (OTH 190) 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
U woord is het pad de weg waarop ik ga. 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
één met God de Vader en verenigt met uw volk 
tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer: 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

Zegen 

Volgende themadienst: 

14 december (ochtenddienst) thema: Drie-eenheid


